60 jaar lid - Jan Hogenelst

De vroege jaren 60 waren
kennelijk een vruchtbare
grond voor scheidsrechters.
De afgelopen paar jaar
hebben we er al een aantal
in de picture mogen zetten,
en vandaag zelfs twee!

Jan Hogenelst is daarvan
mogelijk de bekendste bij
de meesten van jullie. En
als je in Gouda woont, is
Jan waarschijnlijk bij je
bekend ook als je géén
scheidsrechter bent. Want

Jan heeft flink wat gedaan in zijn leven! Even een korte opsomming:
Eigenaar en boegbeeld van Fugo, leverancier van onderdelen voor de auto-industrie en

een echt Gouds bedrijf

Bestuurslid van de RAI

Bestuurslid van de Motorclub Gouda

Voetballer bij DONK (ruim 70 jaar lid inmiddels!)
10 keer de Elfstedentocht gefietst!

Oprichter van Sport Mozaiek (een blad alleen over Goudse sport)
Lid en misschien wel mede-oprichter van visclub Hup zei mijn simmetje

Voorzitter van kegelclub ZKBGL
Ruim 20 jaar voorzitter van sociéteit Concordia Gouda

En dan komen we bij zijn
scheidsrechtersloopbaan. Jan

begon rond 1954, hij was 16 jaar
oud, met fluiten. Omdat hij al in
café De Kroon placht te komen,
was het volgen van een cursus
daar geen probleem. Slecht deed

hij het niet: via de junioren
promoveerde hij naar de

zondagssenioren in de afdeling

Gouda en vandaar naar de
“grote” KNVB.



In 1971, na de geboorte van dochter Lisette, stopte hij met fluiten. Als eerbetoon kreeg hij
een fraai affiche: Feyenoord-Excelsior in de KNVB Beker. Op dat moment was hij al
voorzitter van de Goudse scheidsrechtersvereniging. In 1970 was na wat hommeles een
interim-bestuur opgestaan met Jan aan het hoofd. In 1971 werd hij tot “vaste” voorzitter
verkozen, wat hij vier jaar deed. En met verve! Onder zijn leiding groeide de vereniging uit
tot een ledental van boven de 300! Dat dit deels te maken had met de enorme populariteit
van het voetbal door de successen van Feyenoord, Ajax en Oranje, laten we maar even
buiten beschouwing...

Jan richtte ook de carnavalsvereniging De Zwarte Zakken op, die voornamelijk bestond uit
scheidsrechters. De feesten van De Zwarte Zakken waren legendarisch. Carnaval speelde
toch een grote rol in Jans leven, want hij leerde vrouw Bep kennen tijdens het carnaval en
trouwde haar op de elfde van de elfde!

Na zijn periode in het bestuur deed Jan het rustiger aan. Hij werd eigenaar van Fugo en
bouwde dat bedrijf uit tot een grote speler in de sector. Pas in 2017 deed hij het over aan
zijn dochters. Hij deed het toen al wat rustiger aan, want in 2010 had hij een hartstilstand
gehad. Niet dat hij bleef stilzitten, o nee! Zijn laatste kunstje (voorlopig dan) was de
organisatie, eind 2022, van een concert van de
Mastreechter Staar in de St. Jan, wat zijn
laatste daad als voorzitter van Concordia was.
Voor al zijn verdiensten voor Gouda zijn Jan en
Bep verdiend onderscheiden met een
ridderorde.

Hoewel hij dus niet veel meer voor onze
vereniging deed na zijn periode als bestuurslid,
verdwenen “wij” nooit uit zijn hart. De kleinste
gelegenheid was voor hem aanleiding naar

een avond te komen, of het nu een
nieuwjaarsreceptie was, een jubileumfeest
of de uitreiking van de handdoeken in het
coronajaar 2020. Altijd nam hij dan even
het woord, om toch vooral op solidariteit te
hameren en om iedereen een hart onder
de riem te steken. Niet teren op het
verleden, maar altijd naar de toekomst
kijken. Scheidsrechteren is de mooiste
hobby die er is, dat moeten we uitdragen.




Jan doet dat ten volle.

Daarvoor zijn we hem dankbaar en daarvoor reiken we hem nu de plaquette uit die hoort
bij het 60-jarig lidmaatschap. Beste mensen, een warm applaus voor Jan Hogenelst!



